
 

 

 

 

 

 

NODIGT U UIT VOOR DE VORMINGSAVOND met als ONDERWERP 

 

Fotografisch werk vertrokken 

 vanuit hedendaagse dans 
            met gastspreker : Olympe Tits 

 

 

 

Mijn beelden zijn concepten. Ik creëer beelden die de kijker een gevoel van vervreemding geven. 
Met mijn achtergrond als danseres observeer ik hoe de abstractie van een beweging een verhaal 
kan vertellen. Choreograferend creëer ik een beeld in mijn hoofd die ik later fotograferend vast leg. 
Stilstaande choreografieën. Stilstaand in een wereld vol kleuren. Een eigen wereld met niet 
bezochte gebaren. Een plek waar je kennis maakt met personages. Personages zonder zichtbare 
identiteit. Niemand weet waarom het personage zich daar bevindt. Of toch? Soms is ze alleen en 
stelt ze zich fragiel op. Soms is ze met twee. Soms is het absurd. Er overheerst een gevoel van 
eenzaamheid. 
Zich verstoppen, maar daardoor meer opvallen. Vluchten van je eigen identiteit, maar niet weten 
waarvoor je vlucht. Een pose aannemen. Wachten, tot alles weer voorbij is. Vluchten naar 
achtergronden waar we niet denken bij te passen, om onszelf te herontdekken. 

 

DINSDAG 9 APR 2019 OM 20.00 UUR 

           ´t Zonneputteke,  De Ster, 2980 Zoersel 

Inkom 3,00€  

 

Fotogroep Antwerpen vzw 
Essenweg 26 , 2288 Grobbendonk 

 

 

 

 


