Expositie

Missing Identi Spaces

Marc Apers Paul Baelemans

fotografie ruimtelijke vormgeving
woe 1 mei 2024 van 10u tot 20u RUIMTE34
vrij 3 mei 2024 van 14u tot 20u Cobdenstraat 34

zat 4 mei en zon 5 mei van 10u tot 18u 2018 Antwerpen

“"RUIMTE34"” nodigt u uit op de gezamenlijke expositie van Marc Apers en Paul Baelemans,
een geslaagde samenwerking die uitgegroeid is tot een verrassend geheel.

Marc maakt met zijn nieuwe reeks “Missing Identity” allusie op het alsmaar groter wordende
“egocentrisme” en het vervagen van elke vorm van “persoonlijkheid”.

Eén ding hebben alle beelden alvast gemeen, overal is de mens

- bewust of suggestief - op één of andere manier aanwezig maar wel zo goed als onherkenbaar.
De moderne mens geraakt nu éénmaal oververzadigd via sociale media van opdringerige beelden
die steeds sneller wisselen. Marc ervaart hier een groeiend onbehagen en gaat daarom op zoek
naar een nieuwe typologie en helpt de kijker als het ware bij het aandachtig(er) kijken door te
focussen op detail(s) of op het oningevulde.

Paul doet al meer dan 40 jaar aan fotografie, zijn passie gaat vooral uit naar het analoge zwart-wit.
Na een opleiding fotografie aan de kunstacademie IKO in Hoogstraten volgde hij daar ook

nog een opleiding ‘design’. Dit opende voor hem nieuwe horizonten die nauw samenhangen met
zijn interesse in de fotografie. Hij is zijn fotografische ideeén gaan omzetten in echte 3D-installaties
in de vorm van “kijkdozen”. De toeschouwer kijkt binnen in zeer strakke architectonische ruimtes,
volledig in het wit, welke een fascinerend spel vormen van licht en schaduw.



